Liturgie Goede Vrijdag 2 april 2021
Binnenkomst in stilte
Henrike: Gebed

Verborgen God,

een mens in dodelijke verlatenheid,

een Man van smarten

stelt Gij ons tot levensteken.

Wij bidden U omwille van zijn lijden:
sterk ons in het geloof

dat Gij ons niet alleen laat

dat wij ons kunnen verlaten op U

bij alles wat ons overkomt.

vandaag en tot het einde van onze dagen.

Amen.
Tom: Lezing: Hosea6:1-6 (alle lezingen zijn uit de bijbel in gewone taal)
Jettie: Zingen: Lied 130a: 1, 3
Magriet: Lezing: Johannes 18 : 1 - 18
Jettie: Zingen: Lied 587 : 1
Ria: Lezing: Johannes 18 : 12 - 27
Jettie: Zingen: Lied 587 : 2
Ko: Orgelkoraal: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, J.S. Bach BWV 687
melodie Lied 130a
Henrike: Lezing: Johannes 18 : 28 - 40
Jettie: Zingen: Lied 587 : 3
Tom: Lezing: Johannes 19: 1 - 16a
Jettie: Zingen: Lied 587 : 4
Magriet: Lezing: Johannes 19 : 16b — 30
De Paaskaars wordt gedoofd
Jettie: Zingen: Lied 587 : 5
Ko: Orgelspel over Lied 590 Nu valt de nacht
Ria: Lezing: Johannes 19: 31 - 37
Jettie: Zingen: Lied 587 : 6

Henrike: Lezing: Johannes 19: 38 - 42



Jettie:

Tom:

Zingen: Lied 587 : 7
Slotgebed

Laat ons bidden

... gebedsstilte ...

Heilige Onsterfelijke,

hier staan wij voor U

met niets in onze handen,

mensen in een wereld

waar haat en tweedracht,

onrecht en menselijk verdriet is;

bevrijd ons ervan

door de kracht van de liefde,

die sterker is dan de dood.

Omwille van Hem die een mens van liefde was
en om ons allen een Man van smarten werd:
Jezus uw Zoon, ons levenslicht,

dit uur en in eeuwigheid.

Amen.

We verlaten in stilte de kerk



