
Zondag 20 februari ’22 in de protestantse kerk te Boxtel 
 
Aanvangswoord 
Aansteken van de kaarsen op tafel 
Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216) 
Bemoediging en gebed van toenadering 

Wij stellen ons vertrouwen in de Naam van de Eeuwige, 
Die heel wil maken wat gebroken is. 
Ja, maak ons heel, 
zodat ook wij op onze beurt 
gaan helen en genezen: 
het gebroken hart, 
de gespleten samenleving, 
het gebarsten vertrouwen. 
Dan zullen wij uw Naam liefhebben 
met heel ons hart 
met heel onze ziel 
en met heel onze kracht 
en onze naaste als onszelf. 
Amen. 

Zingen: Ps. 116:1, 2 en 3 
Gebed voor de nood van de wereld 
Kyrie (II) en Gloria 
 
Gebed om openheid 
Eerste lezing: Jes. 61:1-3 
Toelichting 
Zingen: Godlof, nu is gekomen (Lied 438:1, 4) 
Evangelielezing: Luk 6:17-26 
Acclamatie: U komt de lof toe… 
Preek 
Muziek 
Zingen: LBK 321 
Toelichting op de inzamelingen 
Gebeden 
Inzamelingen 
Slotzang: De wijze woorden en het groot vertoon (lied 1001:1, 2 en 3) 
Zending en zegen 
 


